
Beste wandelaars, 
 

Sommigen noemen het smalend Graffiti, wij hebben er slechts 1 woord voor: Street Art. 
Het zijn soms echte pareltjes en Gent is er heel wat rijk op diverse plaatsen in de stad. 
Linda voert ons vandaag mee langs de mooiste gevelkunst die onze fiere stad siert. 
Samenkomst : op zondag 9 december 2018 om 13h aan het Veerleplein te Gent  
Afstand : ongeveer 7 km  
Inrichter : Linda Noteboom tel 0470/13.65.58 – met dank aan Nadine en Johan voor de hulp 
bij de voorbereiding. De kleurrijke bijna allesverhullende foto’s van Johan zijn terug te 
vinden op onze website www.finasvoetstap.be.  
Zoals gewoonlijk kunnen degene die willen na de wandeling iets mee gaan eten in het 
restaurant ‘De Stokerij’ Tichelrei 2a te 9000 Gent. www.destokerij-gent.be .Keuze uit 
volgende gerechten:  

1. Op vel gebakken zalmfilet met dillesaus en frietjes of rijst  

2. Risotto met boschampignons en schorseneren  

3. Rundertartaar met frietjes  

4. Stoverij van varkenswangetjes met frietjes  

5. Pasta scampi met chorizo  

De prijzen variëren van 18 tot een 25 euro. 
Eters verwittigen tegen uiterlijk 2 december 2018 Linda en geven de keuze op van gerecht 
dit per deelnemende persoon, liefst per e-mail linda.noteboom@skynet.be  of per telefoon 
0470/13.65.58. 
 
Wandelgroeten. 
Filip 
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