Een lint van kerkwegels en ontzettend mooie veldwegen

DENDERHOUTEM
Zondag 11/08/2013

Wandelen haalt de haast uit je hoofd.
Die haast verdwijnt helemaal als je wat langer te voet gaat.
Kijk wat er dan over blijft. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo
verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen : je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en
jouw verbondenheid daarmee. Er komt (meer of weer) stilte...

Lijkt het je wat om samen met ons mee te gaan op deze ontdekkingsreis vol trage wegen, ontelbare
kerkwegels en schitterende veldwegen ? Dan ben je meer dan welkom op deze Denderhoutem-wandeling.

Practische info :
Waar en wanneer : zondag 11/08/2013 afspraak aan de kerk van Denderhoutem.
De wandeling start stipt om 10u00.

Denderhoutem is als volgt bereikbaar : met de auto vanuit Gent : E40 richting Brussel — bij afslag Aalst rechts af
en richting Geraardsbergen N45-Ninove aanhouden — aan rondpunt Erembodegem/Haaltert : rechtdoor N45 volgen
— aan 1ste lichten rechtsaf slaan en rechtdoor volgen tot aan de kerk van Denderhoutem.

(gps-ers geven Dorp 104, Denderhoutem in).

Wandelafstand : +/- zo’n 17 kilometer, goed voor een ganse dag zwervend wandelplezier.

We nemen onze picknick (eten+drank) mee voor onderweg, ergens ‘ten velde met Van de Velde’
(eventueel ook een grote plastieken vuilzak om op de grond te leggen en zo droog onze boterhammekes te
kunnen opeten)

Deelnameprijs : 1,5 Euro per persoon.

Na de wandeling kunnen zij die dat wensen, samen iets gaan eten; meer bijzonderheden volgen in het
‘geheugensteuntje’.
Organisatie : Johan Van de Velde,
Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222; email :
johan.vandevelde@minfin.fed.be
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