andelclub

DENDERMONDE

Een oorlogsverhaal 1914 - 2014
Zondag 18/05/2014
(let op : vooraf inschrijven is noodzakelijk !!)

Plaats van afspraak :

We verzamelen aan het station van Dendermonde stipt om 13u30.

Routebeschrijving :

E17 richting Antwerpen afrit 12 Lokeren en Dendermonde,N47 richting Zele — Dendermonde. Ga
rechtdoor tot over de Scheldebrug in Dendermonde, en dan rij je rechtdoor tot aan de Stationstraat. Aan
het station is er voldoende parking Afstand vanuit Gent ongeveer 35 km.

Wandeling Voor deze wandeling met gids is het noodzakelijk om in_te schrijven voor 04/05/2014
bij Myriam of Luc).

Dendermonde werd in 1914 geconfronteerd met de ongemeen harde realiteit van de “Groote Oorlog”.
Niet alleen de beschietingen en gevechten tussen de legers om de strategische ligging van de stad, maar
vooral de systematische brandstichting en terreur door de bezetter plaatste Dendermonde in het illustere
rijtje van de zeven Belgische martelaarsteden. Wanneer de kanonnen zwegen, en het strijdtoneel zich
verder naar het westen verplaatste maakte de verwoeste stad zich op voor 4 jaar van bezetting, armoede en
honger, en de vele daaropvolgende jaren van herstel en wederopbouw. Nu honderd jaar later worden deze
gebeurtenissen opnieuw in herinnering gebracht in een twee uur durende themawandeling. Met Fina’s
Voetstap pikken we hierop in en sluiten ons aan voor deze wandeling.

Kostprijs wandeling : 3 Euro per persoon (leden FG2; inbegrepen : wandeling en gidsbeurt).

Inlichtingen en inschrijvingen bij :
Myriam tel. werk 0257/92813 of 0499/41.37.73 - maria.maerrem@minfin.fed.be
of bij Luc : 0497/94.55.23 — vanlimbergenluc@gmail.com

Na de wandeling is er mogelijkheid om in Bistro “Klokhuis” ons buikje te vullen. Verdere inlichtingen volgen in
het geheugensteuntje.
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